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Wil je dit benefiet bijwonen? Kijk op www.papagenobenefiet.nl 

 
WILT U PAPAGENO STEUNEN? 
 

Dan kan op verschillende manieren. 

Klik dan hier voor de mogelijkheden  

of scan de QR-code om direct te helpen.

“MIJN KIND LUISTERT GRAAG MUZIEK MAAR IS VERDER HELEMAAL  
NIET MUZIKAAL, IS MUZIEKTHERAPIE DAN WEL PASSEND VOOR HEM?” 

Regelmatig krijgen we bij Papageno de vraag of je  

muzikaal moet zijn om je aan te melden voor muziek

therapie. Maar hoe vreemd het misschien ook klinkt, het 

gaat niet alleen om de muziek bij muziektherapie.  

Muziek is slechts het middel om iets belangrijkers te  

bereiken: samen plezier ervaren en contact met elkaar 

maken in een veilige sfeer. Muziek is daar zo geschikt 

voor omdat het een taal is die iedereen begrijpt en die 

niemand veroordeelt. Dat maakt het contact minder  

beladen én minder ingewikkeld. Bovendien is muziek  

maken gewoon leuk en ontspannend. Wanneer je samen 

muziek maakt, dan ontmoet je je medespeler op een 

unieke manier. Op een manier die vaak niet zo goed in 

woorden uit te drukken is. Iedereen past zich vaak redelijk 

eenvoudig aan wanneer er met anderen muziek gemaakt 

wordt. Je ervaart een gezamenlijkheid in klanken,  

harmonieën en ritmes. Dus om antwoord te geven op  

de vraag of je muzikaal moet zijn om je aan te melden 

voor muziektherapie: dit is niet nodig. Wel is het  

natuurlijk belangrijk dat iemand affiniteit met muziek heeft. 

Contact
De doelstellingen die we binnen de Papageno Muziektherapie vaak terug zien zijn: Het aangaan van contact en bevorderen  

van sociale interactie, het initiëren of durven aangaan van nieuwe dingen, inzicht krijgen in eigen gedrag, het versterken  

van de sociale vaardigheden, het herkennen van en leren omgaan met emoties, het verminderen van starheid en rigide  

gedrag, het stimuleren van de spraak, het vergroten van het zelfvertrouwen en het tot spel komen. 

 

Wil je meer informatie over muziektherapie klik dan hier of mail naar: muziektherapie@stichtingpapageno.nl

DE PAPAGENO BAND:  
MUZIEK VERBINDT!	

“Het begon allemaal ongeveer vier jaar geleden”, vertelt Laura 

Nagtegaal, coördinator in Papageno Huis Laren. “Bewoners en 

dagbesteders die muzieklessen volgden op woensdag en vrij-

dag kwamen bij elkaar om zo de Papageno Band te vormen. Zij 

treden sindsdien regelmatig op en laten zien wat voor muzikale 

talenten zij in huis hebben. Onder de bezielende begeleiding 

van Jeanette en Linda leren zij elke week hoe ze zich kunnen 

uitdrukken via muziek. Muziek verbindt, brengt jongeren met 

autisme samen en zorgt voor veel plezier. Hierbij gaat het niet 

zozeer om een hoog niveau te bereiken, alhoewel sommigen 

echt heel goed kunnen spelen. Wat ook heel belangrijk is”, 

gaat Laura verder. “Ze kunnen zich in een veilige omgeving 

muzikaal ontwikkelen omdat de bandleden op elkaar kunnen 

vertrouwen. Alles mag er zijn, een verkeerde noot of even uit 

de maat; geen probleem het gaat om het plezier!”

De band bestaat uit 10 jongeren die diverse muziekinstrumenten bespelen, maar ook zingen, dansen en zich ritmisch uitleven. 

Ook al ervaren ze in het dagelijks leven beperkingen, muziek maken lukt vaak heel goed. Niet alleen tijdens de dagbesteding  

in ’t Zaaltje in het Papageno Huis ook tijdens optredens wordt met hart en ziel gemusiceerd. Ondanks dat het soms best  

spannend is om voor publiek op te treden, ze doen het met hart en ziel! Tijdens het afgelopen Zomerconcert waren er zelfs 

1.000 mensen in het publiek! Voor ouders en vrijwilligers optreden tijdens het jaarlijkse Huisgala voelt dan toch wat relaxter. 

“Het is essentieel om voor een optreden even de rust op te zoeken”, vult Laura aan. “We krijgen best veel verzoeken voor  

optredens, maar we houden het binnen de perken want de bandleden moeten zich echt veilig voelen”.   

Op dit moment oefent de Papageno Band een aantal nummers die gespeeld worden 

tijdens het Benefiet Concert op 2 november. De bandleden zijn er supertrots op 

dat ze in het Concertgebouw mogen optreden en dat ze dan Jaap van Zweden 

weer ontmoeten. Ze zijn ook dol op Aaltje van Zweden. Zij mochten spelen 

op haar 60ste verjaardagsfeest in Amsterdam. Dat was voor allemaal een 

onvergetelijke ervaring! 

Meer weten over Papageno Huis Laren? Zie www.papagenohuislaren.nl 

VIJF VRAGEN AAN JITTA HUIZINGA
FLOORMANAGER BIJ 
PAPAGENO HUIS FRYSLÂN

Hoe ben je in contact gekomen met Papageno Huis Fryslân?
Een collega van mij in het theater waar ik werkte wees mij op de vacature  

die ze via Ruud van Zuilen, locatiedirecteur van het Papageno Huis in Lemmer, 

had ontvangen. Als eerste medewerker in de horeca zou ik in eerste instantie 

alleen gaan helpen met het kassasysteem in het Papageno Huis. Maar het  

gesprek was zo leuk dat er al snel een tweede gesprek kwam en toen werd ik 

voor meer taken aangenomen. Net voor de opening in mei ben ik gestart.  

Wat trok je aan in het gedachtegoed van Papageno?
Ik had nog niet van Papageno gehoord. Ruud leidde mij tijdens de sollicitatie rond door 

de gebouwen en dat maakte enorme indruk. Hij legde toen duidelijk uit wat het concept van 

een Papageno Huis is. Ik vond en vind het een heel bijzonder project. De locatie die de mogelijk-

heid biedt van horeca, dagbesteding en wonen voor jongeren met autisme is uniek. Dat deze jongeren 

hier een opstapje wordt geboden naar een nieuwe fase in hun zelfstandigheid vind ik prachtig.  

Wat doet een floormanager zo al?
Nu we net open zijn komen er heel veel zaken op mijn pad. Omdat er nog niet veel dagbesteders in de horeca zijn werk  

ik in de bediening en probeer alles in Café Papageno op de rit te krijgen. Daarnaast regel ik de evenementen die worden 

geboekt in de Kerkzaal. Ik denk mee met hoe de activiteiten vorm kunnen krijgen. Het kan een vergadering zijn, een muziek

optreden of een buurtbijeenkomst. Ook werk ik hard aan de promotie van Café Papageno en Podium Papageno, want het  

gaat hier straks bruisen van de activiteiten, vooral op het gebied van muziek, kunst en cultuur.  Zo zet ik social media in om  

iedereen te laten weten dat wij er zijn. Op dit moment komen er ook nog allerlei vragen bij van bewoners. Samen met  

Ruud ben ik soms ook een beetje huismeester. 

Wat wil je snel geregeld zien?
We hopen dat er zo snel mogelijk meer dagbesteders bij ons komen. Dan kunnen ze werken en leren in de bediening en  

kunnen we bijv. de moestuin gaan opzetten. Philadelphia werkt er hard aan en de verwachting is dat we snel jongeren  

welkom kunnen heten die ervaring en kennis komen opdoen in het huis. Er is een atelier voor het maken van kunst en natuurlijk 

een muziekkamer. Ik kan niet wachten om daar jongeren aan de slag te zien gaan. 

Wat vind je het leukste aan je werk?
Het samenwerken met de jongeren met autisme is ontzettend boeiend. Ik leer heel veel van hen. Zelf heb ik nog wel eens  

de neiging om chaotisch te zijn. Dan word je gelijk teruggeroepen door hen. Want structuur is heel belangrijk voor ze… 

En voor mij nu ook! 

Wil je meer weten over Papageno Huis Fryslân? Mail dan naar fryslan@stichtingpapageno.nl

GABRIËL ANTHONIO: MAHIL BRENGT MIJ IN HET HIER EN NU

Gabriël Anthonio is lid van de Raad van Advies van Papageno. Hij heeft meegedacht bij de  
realisatie van Papageno Huis Laren. Ook heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de introductie  
van Papageno Muziektherapie bij Jeugdhulp Friesland en aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. 
Hij gaf masterclasses in leiderschap (ondernemen) aan Papageno muziektherapeuten. Recentelijk  
was hij betrokken bij de opening van Papageno Huis Fryslân. Hij heeft jarenlang als bestuurder en 
behandelaar in de zorg gewerkt en is als hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen,  
hij is socioloog en gedragswetenschapper. 

Gabriël is vader van Talita en Mahil die autisme heeft en een verstan-

delijke beperking. “Mahil heeft ons als gezin op plekken gebracht waar 

we nooit zouden komen als hij er niet was geweest” vertelt Gabriël. 

“Zo heeft onze dochter al op haar 14e jaar op papier gezet wat haar 

missie is in het leven. Ze zei: “ik ga mijn leven inzetten voor mensen die 

niet gehoord en gezien worden”. Zij werkte toen in een zorgcentrum 

voor mensen met dementie en daar viel het de verpleging op dat zij 

zo goed met hen kon communiceren. Dat kwam omdat zij geleerd had 

met haar broertje te praten zonder woorden en te luisteren zonder 

oren, maar vanuit het hart. Na haar studies aan de universiteit is zij nu 

computerprogramma’s aan het ontwikkelen voor mensen die geen 

taal of spraakontwikkeling hebben. Alles gaat tegenwoordig online en 

deze mensen kunnen bijvoorbeeld niet eens hun huur overmaken of 

een bioscoopkaartje bestellen. Talita heeft ook al haar zelf bij elkaar 

gespaarde muziekinstrumenten, piano, gitaren, fluit, microfoon,  

geluidsboxen en verlichting gedoneerd aan het Papageno Huis  

Fryslân. Ze ziet dit niet als verdienste maar als voorrecht dat zij  

jongeren met autisme vooruit mag helpen. Dit sluit perfect aan bij  

het gedachtegoed van stichting Papageno. 

Wij als ouders hebben naast de zorgen en moeilijke tijden, die er ook 

waren en zijn, vooral veel zachtheid en aandacht voor het hier en nu 

van Mahil gekregen. Hij zoekt bij ons steeds weer de verbinding.  

Soms is daar ook de wanhoop uit zijn ziel omdat hij niet begrepen 

wordt. Het begint bij presentatie, er zijn voor elkaar in het hier en nu. 

Als je daar bij kunt komen begrijp je dat het een appel van hem is om rust, structuur of aansluiting te zoeken. We communice-

ren met hem via gebarentaal om voor hem ‘lege taalbegrippen’ goed te kunnen duiden. Woorden als ‘even wachten’ werken 

bij Mahil niet. Want wachten bij de kapper is weer anders als wachten bij de deur. Daarom leggen we dat uit via gebaren. Dan 

maken we het gebaar zitten of staan blijven.

Mahil werkt overdag op een zorgboerderij met veel dieren. Daar werken mensen die een veel hoger niveau van denken en 

functioneren hebben dan hij. Maar hij werkte zichzelf toch op tot hulpboer en heeft zijn eigen projecten in de dierenverzorging. 

Hij heeft een bijzondere band met dieren. Een bokkig ezeltje krijgt hij tam door heel zachtjes, vanuit zijn innerlijke rust de hand 

op de rug van het dier te leggen. Ook bij mij legt hij regelmatig zijn hand op mijn schouder alsof hij zeggen wil: “Papa: als je 

steeds daar, druk en ver weg bent dan kan ik niet verbinden, geen contact maken”. Hij trekt mij dan uit mijn gedachten aan mijn 

dagelijkse werk en beslommeringen naar het hier en nu. 

Kortom: Mahil heeft mijn zicht op het mens-zijn, mens-worden en wat écht contact maken is verbreed!” 

Heeft u vragen naar aanleiding van Papageno Variaties, neem gerust  
contact op met het Papageno Bureau: info@stichtingpapageno.nl 
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PAPAGENO EN MUZIEK HOREN BIJ ELKAAR!
Het is bijna zover! Op 2 november vindt het jaarlijkse Muziekgala  
van Papageno plaats in het Concertgebouw in Amsterdam.  
Het wordt een bijzondere avond met bekende artiesten, waaronder  
maestro Jaap van Zweden en Chantal Janzen die de presentatie op zich  
neemt. Ook de Papageno Band van Papageno Huis Laren, waarover  
je in deze Variaties leest, geeft een spetterend optreden. Wij hopen  
je te treffen op deze bijzondere avond! 

Dat er ook volop muziek wordt gemaakt in Papageno Huis Fryslân lees je 
in het interview met Gabriel Antonio. Zijn dochter Thalita doneerde al haar 
muziekinstrumenten aan het huis. 

En aan de basis van Papageno staat natuurlijk Papageno Muziektherapie. 
Mathieu Pater neemt de onzekerheid weg om je kind hiervoor aan te melden. 

Ann Gummels,  
directeur Stichting Papageno
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René - Hoogtepunt van de week is voor mij de  

woensdag. Dan maak ik muziek met de Papageno Band. 

Ik woon niet in Papageno, maar kom speciaal voor  

de muziek elke woensdag naar Laren om samen  

muziek te maken. Ik speel vooral heel graag piano.

     Laura - Bij de Papageno Band heb ik ontdekt dat ik me heel dapper voel als ik 

     de basgitaar speel. Ik voel me dan sterk en stevig. Thuis oefen ik elke dag om 

     steeds beter te worden in het bespelen van de basgitaar. Dat ik met de Papageno 

    Band kan optreden is een feest, ik kan mezelf zijn en samen muziek maken is altijd fijn.

http://www.papagenobenefiet.nl
https://www.papageno.nl/helpen
https://www.papagenomuziektherapie.nl/muziektherapie
http://www.papagenohuislaren.nl

